
 

 

 

 

 

 

Dankdienst voor het leven van 

 

JOHANNA  JACOBSE 

  

u 3 juni 1941          t 16 april 2026. 

 

Op woensdag 22 april om 13.00 uur 

in de Michaelskerk te Koudekerke 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voorganger : ds.R.Poesiat.  

Organist : Dhr.W.Cevaal. 



Orgelspel  

 

Welkom 

 

Stilte 

 

Votum & groet 

 

Aansteken van de gedachteniskaars  

 

Zingen psalm 116 : 1, 3  

 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

  

 

In Memoriam 

 

Zingen lied 189a : 1,2 ,4  

 

1 Vaste rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schauw, 

waar het bloed door U gestort, 

mij de bron des levens wordt. 



2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 

niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer, dat ik breng, 

niet de tranen, die ik pleng, 

schoon ik ganse nachten ween, 

kunnen redden, Gij alleen. 

  

4 Eenmaal als de stonde slaat, 

dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit de aardse woon 

opklimt tot des rechters troon, — 

Rots der eeuwen, in uw schoot 

berg mijn ziele voor de dood. 

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.  

 

Schriftlezingen : Psalm 23 / Openbaring 21 : 1 t/m 5 

 

1 Een psalm van David. 

 

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; 

[2] Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 

Hij voert mij aan rustige wateren; 

[3] Hij verkwikt mijn ziel. 

Hij leidt mij in de rechte sporen 

om zijns naams wil. 

[4] Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, 

want Gij zijt bij mij; 

uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 

[5] Gij richt voor mij een dis aan 

voor de ogen van wie mij benauwen; 

Gij zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 



[6] Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 

al de dagen van mijn leven; 

ik zal in het huis des Heren verblijven 

tot in lengte van dagen. 

 

Openbaring 21 : 1 t/m 5 

[1] En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 

eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee 

was niet meer. [2] En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, 

nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die 

voor haar man versierd is. [3] En ik hoorde een luide stem van de 

troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij 

hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen 

zijn, [4] en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood 

zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er 

meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. [5] En Hij, die 

op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En 

Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 

 

Zingen gezang 14 : 1, 3, 5  
 

1 De Heer is mijn Herder! 

‘k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat’ren der rust. 
 

2 De Heer is mijn Herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 



5 De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

‘k zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 

 

Overdenking 

 

Zingen gezang 120 : 1, 4  

 

1 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnen rijdt? 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

en Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld ’t leven weer. 

Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 

looft Hem, die sterk van daad 

de deuren binnen gaat. 

  

4 Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Elk hart zij Hem ter woon bereid! 

De palmen van uw eerbied spreidt 

de weg langs, die uw Koning rijdt. 

Hij komt tot u met troost en vree 

en brengt u heil en liefde mee. 

Geprezen zij de Heer, 

Hij geeft u ’t leven weer! 

Dankgebed en voorbeden.  

 

Gedicht : “Ga maar gerust “ ( van Sietse de Vries )  

 

 



Slotlied gezang 291  

 

1 Nooit kan ’t geloof te veel verwachten, 

des Heilands woorden zijn gewis. 

’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 

maar nooit een vriend als Jezus is. 

Wat zou ooit zijne macht beperken? 

’t Heelal staat onder zijn gebied! 

En wat zijn liefde wil bewerken, 

ontzegt Hem zijn vermogen niet. 

  

 

2 Die hoop moet al ons leed verzachten. 

Komt, reisgenoten, ’t heil des Heren wachten, 

zijn bergen vlak en zeen droog. 

O zaligheid niet af te meten, 

o vreugd, die alle smart verbant! 

Daar is de vreemd’lingschap vergeten 

en wij, wij zijn in ’t vaderland! 

  

 

Zegen 

 

Mededelingen  

 

Laatste groet en erehaag 

Tijdens het orgelspel wordt u uitgenodigd voor het brengen van 

een laatste groet. Daarna stellen we ons op in een erehaag voor 

de uitgeleide van Jo. 

 

Uitgeleide orgelspel : lied 191 ( ELB) “Veilig in Jezus armen“ 

 

  


