
 

 

 

Erediensten en agenda: 
 
Zondag 29 maart  om 10.00 uur: Eredienst op 
Palmpasen. Ds. Pascal Handschin gaat voor. 
De teksten zijn Jesaja 50, 4-7 en Matteüs 21, 1-
11. In deze dienst wordt de Heilige Doop 
bediend aan Luut van Wilgenburg en doet Bart 
van Wilgenburg openbaar belijdenis van het 
geloof. Er is kindernevendienst. Denk aan de 
tijdswisseling! 
 
Vesper in de veertigdagentijd: Donderdag 26 
maart, 19 uur in Meliskerke. 
 
Waken in de Stille Week: 
Maandag 30 maart, 19:30  
 
Dinsdag 31 maart, 19:30 
 
Woensdag 1 april, 19:30 
 
Waken in de Michaëlskerk. Meer informatie bij 
Koos Boogard 
 
Viering van de drie dagen van Pasen: 
Witte Donderdag 2 april om 19:30 uur, viering 
van het Heilig Avondmaal. 
 
Goede Vrijdag 3 april om 19:30 uur, 
liturgische viering. 
 
Stille Zaterdag 4 april om 19:30 uur, Paaswake 
met doopherinnering- en herdenking.  
Alle vieringen worden geleid door ds. Pascal 
Handschin 
 
Zondag 5 april m 10.00 uur: Eredienst op 
Paasmorgen, Ds. Pascal Handschin gaat voor. 
De teksten zijn Exodus 14, 9 t/m 14 en 
Johannes 20, 1 t/m 18. Er is kindernevendienst. 
Voorafgaand aan de dienst en het Paasontbijt 

is er een viering bij het ontsteken van het 
nieuwe Paaslicht bij zonsopkomst. Wij 
verzamelen om 07:00 uur in de kerktuin. 
 
Paasontbijt: Zondag 5 april, 08:45 uur in de 
Klimop. Opgave graag tot uiterlijk 2 april bij 
Piet Wielemaker. 
pietwielemaker@hotmail.com 
 
Iedereen van harte welkom in de vieringen in 
deze bijzondere week. 
 
Ochtendgebed: Dinsdag 31 maart om 9.00 uur 
en dinsdag 7 april om 9.00 uur in de 
Michaëlskerk, een stil gebed rondom de 
Paaskaars. Wees welkom. Met koffie/thee na 
in de consistorie. 
Thema-Avond: Dinsdag 7 april, 19:30 uur. De 
vluchteling, de vreemdeling, de kerk, de 
gemeente, en ik. Meer informatie onderaan 
deze nieuwsbrief. 
Ouderen Gespreksgroep: Woensdag 8 april, 
10:30 in de Klimop, voorafgaand aan de 
Herberg. 
 
De bloemen gingen als groet en bemoediging  
vanuit de gemeente op 15 maart naar Fam. M. 
De Ridder - de Witte Noordeinde 17   in 
Koudekerke.  Op 22 maart  gingen de bloemen 
naar Dhr. L.T. Koppejan. Tijdelijk verblijf in het 
Gasthuis te Middelburg, afdeling C1 kamer 5. 
 
Pastorale berichten: 
Wij hebben afscheid genomen van Frits 
Sterkenburg en Janny Koppejan-van Eekelen. 
Frits Sterkenburg is overleden op 13 maart 
2026 in de leeftijd van 96 jaar. Het afscheid 
vond in besloten kring plaats. Janny Koppejan-
van Eekelen is overleden op 15 maart 2026 in 
de leeftijd van 85 jaar. De uitvaart vond plaats 
op vrijdagmiddag 20 maart in de Michaëlskerk, 
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voorafgaand de begrafenis op het 
begraafplaats in Koudekerke. In de dienst van 
22 maart zijn deze twee namen genoemd en 
deze mensen herdacht. Wij wensen alle 
nabestaanden veel sterkte en Gods nabijheid 
toe in de komende tijd. 
 
Kort na de verhuizing van het echtpaar Koole 
van de Rozenburglaan in Vlissingen naar een 
appartement in Ter Reede is de gezondheid 
van Jan Koole verslechterd en werd hij 
opgenomen in het Hospice aldaar. Wij wensen 
Matty, de kinderen en de hele familie veel 
sterkte toe in de komende tijd. 
 
Suze Visser is terug verhuisd naar Koudekerke. 
Haar nieuwe adres is Tulpstraat 8. Zij is blij om 
weer dichterbij de mensen te zijn en 
makkelijker naar de kerk en de andere sociale 
activiteiten te kunnen komen. 
  
Mede namens Bertus wil ik iedereen bedanken 
voor het medeleven in de afgelopen periode 
voordat ik operatie onderging in het ziekenhuis 
en daarna. 
Het was fijn om van u een kaart, telefoontje, 
bloemen en bezoek te mogen ontvangen. 
Komende periode ga ik met revalidatie werken 
aan verder herstel. 
  
Nellie en Bertus Blankers 
 
IK ZEG HET ALLEN, DAT HIJ LEEFT, 
DAT HIJ IS OPGESTAAN, 
DAT MET ZIJN GEEST HIJ ONS OMGEEFT 
WAAR WIJ OOK GAAN OF STAAN. 
 
WEES NU WIE ROUW DRAAGT, EENS VOOR AL 
GETROOST EN WANHOOP NIET: 
EEN WEERZIEN ZONDER EINDE ZAL 
VERZOETEN UW  VERDRIET. 
 
’T IS FEEST, OMDAT HIJ BIJ ONS IS, 
DE HEER DIE EEUWIG LEEFT 
EN DIE IN ZIJN VERRIJZENIS 
ALLES HERSCHAPEN HEEFT. 
(Gezang 642) 

 
Ik wens u allen een goede stille week toe en 
een zalig Pasen. 
 
Ds Pascal Handschin 
 
Info van de Diaconie:  
Collecten diaconie: 
 
Collecte 29 maart 2026 
 – Stichting Hineni – Palmzondag 6e zondag in 
de veertigdagentijd 
Hineni staat voor ontmoeting, een open hart 
en houding. Ontmoeting van mens tot mens en 
van mens tot God die vol compassie het beste 
wil geven. Het doel van de stichting is mensen 
met burn-out- en stressklachten een 
mogelijkheid geven om een time-out te nemen 
en op adem laten komen. De ontmoeting en 
verbondenheid met jezelf, je medemens en je 
Schepper zijn de sleutels om (weer) te 
ontdekken wat belangrijk is in het leven en te 
ontdekken wie je echt bent. De stichting is 
gevestigd aan de Rijnsburgseweg in 
Oostkapelle. Hier kunnen mensen worden 
ontvangen voor een kleine time-out. Wij willen 
de stichting financieel blijven ondersteunen. 
Geef gul in de collecte of maak een bijdrage 
over op rek.nr. NL45RABO 0303 8694 96 van 
de diaconie Koudekerke o.v.v. gift Hineni. Dank 
voor uw gift.  
 
Collecte 2 april 2026                                            2 
april 2026 (Witte Donderdag) - Luisterlijn 
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend 
of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en 
nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor 
mensen die behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van 
de week per chat en 24/7 per telefoon. Met 
dank aan ruim 1500 vrijwilligers die 
daarvoor training en begeleiding krijgen door 
deskundige beroepskrachten. U kunt  
financieel steunen door een gift in de collecte 
of rechtstreeks over te maken op: NL 71 INGB 
0000 9387 69 ten name van de Luisterlijn. 
Dank u voor uw gift. 



 
Collecte 5 april 2026                                             
PASEN – Kerk in actie Werelddiaconaat 
India/Pakistan 
Stop kinderarbeid in India via onderwijs In 
India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd 
en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste 
horen. Samen met lokale partnerorganisaties 
wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit 
de cirkel van armoede te komen. Te vaak 
vallen deze kinderen uit op school, omdat ze 
moeten werken of omdat hun ouders het 
belang van onderwijs niet inzien. Deze 
kinderen zijn voor en na schooltijd welkom in 
een Bala Bata voor bijles in hun eigen dorp. 
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en 
kunnen ze meedoen aan muziek, dans en 
sport. Met de opbrengst van deze collecte 
steun je het werk van Kerk in Actie in India. 
Help je mee? Geef in de collecte of maak je gift 
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name 
van Kerk in Actie onder vermelding van 
Kinderen India. Dank u voor uw gift. 
 
Info Commissie Kerkelijke Activiteiten 
Cluster: 
Op dinsdagavond 7 april is er een thema-avond 
in de Klimop. Het thema is “want u bent zelf 
vreemdelingen geweest”. Het thema 
vluchtelingen en migratie is actueler dan ooit. 
De ontwikkelingen in de wereld laten steeds 
meer mensen op drift raken. Wat zegt de Bijbel 
over vluchtelingen en wat moeten en kunnen 
wij als kerk doen en zeggen in het debat? De 
avond wordt geleid door ds. Handschin en te 
gast is Nic Rijnbende, consulent van de PKN 
voor Zuid Nederland.  
Wees welkom, opgave vooraf is niet nodig, 
aanvang 19:30. 
 
Theater voorstelling Schemermens , op 16 
april om 20.00 uur in de Odulphuskerk. 
De voorstelling is een aangrijpend verhaal 
gebaseerd op de novelle Drie rode rozen en de 
oorlogsdagboeken van de Joodse auteur Abel 
Herzberg. 

Gespeeld door gezelschap De Wilde Eend (o.a. 
bekend van De poppenspeler van Warschau). 
Kaarten à € 20,- verkrijgbaar via De 
Boekenmolen – info@de-boekenmolen.nl 
 
 
 

                            
 


