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Op dinsdag 17 februari om 13.00 uur in de  
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Orgelspel  
  
Welkom  
  
Aansteken van de gedachteniskaars (Arno) 
  
Zingen : psalm 42 : 1, 7 
 
1 Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
7 Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
  
In Memoriam (Brigitte de Boer)  
 
 
  



Zingen : Lied 376 : 1, 2 
 
1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba Vader laat mij zijn 
slechts van U alleen 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.  
  
Schriftlezingen : Psalm 23 / Openbaring 21 : 1 t/m 5 
  
De Here is mijn herder 
1Een psalm van David. 
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; 
2Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
3Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen 
om zijns naams wil. 



4Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
5Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
1En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en 
de zee was niet meer. 2En ik zag de heilige stad, een nieuw 
Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 
als een bruid, die voor haar man versierd is. 3En ik hoorde 
een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn 
volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4en Hij zal alle tranen 
van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch 
rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5En Hij, die op de troon 
gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij 
zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en 
waarachtig. 
 
  



Zingen. Lied 913 : 1, 3, 4  
 
1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Overdenking.  
  
  



Zingen. Lied 132 
 
1 U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,  
en zegt telkenkere: Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Dankgebed en voorbeden  
  
Slotlied: lied 416  
 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  



2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen.   
 
Uitgeleide orgelspel: lied 191 
(Evangelische Liedbundel/ “Veilig in Jezus armen”) 


