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Erediensten en agenda:

Zondag 18 januari 10.00 uur gaat ds Pascal
Handschin voor. De teksten zijn Jesaja 62, 1
t/m 5 en Johannes 2, 1 t/m 11.

Er is kindernevendienst

Zondag 25 januari om 10.00 uur gaat Ds.
Pascal Handschin voor. De teksten zijn Jesaja
49, 1t/m 7 en Matteis 4, 12 t/m 22

Er is kindernevendienst

Zondag 25 januari, Huis vol muziek,
Odulphuskerk Meliskerke, om 17 uur.
Muzikale viering ter afsluiting van de Week van
Gebed voor Eenheid. Koor Exaudi uit
Westkapelle en samenzang. Thema: Eén van
geest.

Ochtendgebed: Dinsdag 20 januari om 9.00
uur en dinsdag 27 januari om 9.00 uur in de
Michaélskerk, een stil gebed rondom de
Paaskaars. Wees welkom. Met koffie/thee na
in de consistorie.

Woensdag 21 januari, Inloop Koffiemorgen
10 uur tot 11:30 uur

De bloemen gingen als groet en bemoediging
vanuit de gemeente op 11 januari naar Fam. A.
Lampert, Duinstraat 20, Koudekerke.

Info vanuit de kerkenraad:
Actie Kerkbalans 2026

Afgelopen zondag heeft Gerard de Koning in
de kerk het begin van de jaarlijkse actie
kerkbalans bekendgemaakt. U kunt de vlaggen
ook zien wapperen voor en naast de kerk.
Bijzonder, omdat geld misschien een van die
dingen is waarop het minst wordt gesproken
onder elkaar. En moeten we dan het hele dorp

laten zien dat we weer bezig zijn met geld
inzamelen?

Ik vind wel dat dat kan en moet. Want het is
een mooi gegeven dat de kerk wordt gedragen
door haar leden, letterlijk. Dit gegeven is ook
iets wat de verschillende kerken in Nederland
met elkaar verbindt. Sinds de jaren zeventig
vindt de actie kerkbalans plaats en staan
dezelfde vlaggen voor de poorten van een RK
kerk in Amsterdam en onze Protestantse
dorpskerk. Omdat de kerk alleen maar kan
leven als de mensen er iets om geven.
Emotioneel, door medeleven en inzet, en ook
door een bijdrage naar mogelijkheid.

Voor al u giften en toezeggingen zeggen wij u
dank.

Ds. Pascal Handschin

Info van de Diaconie:
Collecten diaconie:

Collecte 18 januari 2026 -ZWO

Delta Colombia

De ZWO Delta zet zich in 2026 voor het laatste
jaar voor Colombia. Van 2023 tot en met 2026
is dit land als ZWO-speerpunt ingezet voor
projecten in Colombia. Als gemeenten zetten
we ons ook in voor het werk van Kerk in Actie
in Colombia. Het verschil tussen arm en rijk is
hier extreem groot . Meer dan een kwart van
de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Armoede en sociale onrust waren de
achterliggende oorzaken van een vijftig jaar
durende burgeroorlog. In 2016 tekende de
Colombiaanse regering een vredesakkoord
met de belangrijkste guerrillabeweging FARC..
Geef in de collecte of maak een bijdrage over
op rek.nr. NL45RABO 0303 8694 96 van de



diaconie Koudekerke o.v.v. ZWO Colombia.
Dank u voor uw gift.

Collecte 25 januari 2026

Stichting Hadassah

Stichting Hadassah in Middelburg biedt
tijdelijke opvang aan vrouwen die voor een
korte periode een plek nodig hebben om te
verblijven. Hierbij wordt in principe uitgegaan
van een periode van maximaal drie maanden.
Elke nieuwe bewoner krijgt een intakegesprek
waarbij voorlopige doelen worden opgesteld.
Er zijn een maatschappelijk werker en een
verpleegkundige verbonden aan stichting
Hadassah die fungeren als persoonlijke
begeleider. Zij bieden een helpende hand bij
zaken die binnen hun vakgebied vallen, op het
gebied van wonen, werk en activiteit,
financién, zingeving, sociale relaties en
gezondheid. Daarnaast is er de mogelijkheid
om pastorale counseling te krijgen. Waar nodig
en gewenst zal begeleiding aangevraagd
worden en/of samengewerkt worden met
andere hulpverleningsinstanties. Als
gezamenlijke diaconieén hebben wij deze
stichting als jaarproject voor 2024 gekozen.
Wij blijven hen echter steunen.

Geef in de collecte of maak een bijdrage over
op rek.nr. NLAS5RABO 0303 8694 96 van de
diaconie Koudekerke met omschrijving
Hadassah. Dank u voor uw gift.

Commiissie kerkelijke activiteiten cluster:

Bibliodrama

Op maandag 2 februari hebben we een avond
over Bibliodrama in onze kerk.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Ds Marjo den Bakker uit Dordrecht komt ons
hier meer over vertellen.

Door een Bijbelverhaal na te spelen gaat dit
verhaal meer voor ons leven.

En dat kan tot verrassende nieuwe inzichten
leiden!

Je voelt je daarna ook veel meer persoonlijk
betrokken bij het verhaal.

Aanmelden voor 27 januari bij Jan
Maas, jhmaas@zeelandnet.nl

EEN AVOND BIBLIODRAMA:

meegaan in het Bijbelverhaal.....

Dat is in het kort bibliodrama:
al spelend met elkaar een Bijbelverhaal verkennen.
Dat spelen begint niet gelijk.

Een bijeenkomst bibliodrama kent een bepaalde volgorde om als groep

rustig toe te werken naar het spel.
En naar de gol uit het verhaal waarin jij wilt stappen.
. Want die kies je zelf.

Welk verhaal we gagn verkennen, weet je niet van te voren.

Dat is ook de kracht van bibliodrama:
je stapt erin vanuit de situatie op dat moment.

Het is verrassend om mee te maken en het levert mooie inzichten op.

Dan kan het zo maar gebeuren dat het verhaal daarna
op een andere manier met je mee gaat.

De bijeenkomst is op maandag 2 februari 2026
Aanvang 20.00 uur in de Michaelskerk in Koudekerke
Inloop vanaf 19.45 uur.

Aanmelden voor 27 januari via nieuwsbrief@pknbm.nl

Weet je welkom
Ds. Marjo den Bakker
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