Protestantse Gemeente Koudekerke
Nieuwsbrief 1

richting 11 januari 2026

Erediensten en agenda:

Zondag 11 januari om 10.00 uur gaat Ds.
Pascal Handschin voor. In deze dienst nemen
we afscheid van Adrie Minderhoud als
ouderling en wordt Jan Maas bevestigd als
ouderling. De teksten zijn Psalm 89, 20 t/m 28
en Matthets 3, 13 t/m 17.

Er is kindernevendienst.

Ochtendgebed: Dinsdag 6 januari om 9.00 uur
en dinsdag 13 januari om 9.00 uur in de
Michaélskerk, een stil gebed rondom de
Paaskaars. Wees welkom. Met koffie/thee na
in de consistorie.

De bloemen gingen als groet en bemoediging
vanuit de gemeente op 21 december naar
Bouw de Boer, Valkenisseweg 56, Biggekerke.
Op 25 december gingen de bloemen naar
Martine de Koning, Dommelrode 13. Op 28
december naar Mevr. MJ. de Groot
Dishoekseweg 24a en op 4 januari naar Mevr.
N. Blankers, Weststraat 47. En op de eerste
zondag van de maand gingen bloemen naar
Mevr. Liesbeth Boelhouwers, Soestdijklaan 2.
Alle laatstgenoemde adressen te Koudekerke.

Informatie vanuit de kerkenraad:

In het oude jaar was aangekondigd dat in de
dienst van 11 januari de bevestiging van Wilma
de Buck als ouderling-scriba zal plaatsvinden.
Helaas Heeft Wilma de kerkenraad te kennen
gegeven dat zij toch van de benoeming in het
ambt van ouderling-scriba afziet. Dat besluit
heeft zij genomen na een periode waarin zij bij
wijze van proef heeft meegedraaid met de
kerkenraad en met inachtneming van haar
persoonlijke situatie. Wij begrijpen dit besluit
helemaal en steunen Wilma in dezen volledig.
Als kerkenraad gaan wij verder op zoek naar
een ouderling-scriba. Jan Maas zal op 11

januari worden herbevestigd in het ambt van
ouderling nadat wij afscheid hebben genomen
van Adrie Minderhoud als ouderling.

Binnenkort vindt in onze gemeente weer de
Actie Kerkbalans plaats. Deze begint op 10
januari en loopt tot 24 januari. In de dienst van
11 januari zal Gerard de Koning een toelichting
geven over de actie. Alvast hartelijk dank voor
uw toezeggingen en bijdragen!

Namens de kerkenraad, Ds. Pascal Handschin.

Pastorale berichten:

Aan het begin van het nieuwe jaar komen veel
emoties samen. Optimisme dat gepaard gaat
met het gevoel van een nieuwe start, en
onzekerheid over de staat van een alsmaar
ingewikkeldere en onzekere wereld. De
gebeurtenissen rond de jaarwisseling: Een
afgebrande kerk in  Amsterdam, een
vlammenzee in een café in Zwitserland en een
aanval met vuur vanuit de lucht waarbij een
land de leider van een ander land ontvoert.
Soms lijkt het moeilijk om het allemaal bij te
benen. En dat terwijl de vernietiging van
Oekraiense steden voortduurt en de
humanitaire situatie in Gaza penibel blijft en
nog dreigt te verslechteren.

In het oude jaar heeft de overheid een flyer
verspreid met tips om door moeilijke tijden en
zelfs noodsituaties te komen. Een van de tips
was om bij gevoelens van angst of onzekerheid
het gesprek te zoeken. Met mensen in de
omgeving of met de huisarts. Dat laatste leidde
tot vragen onder huisartsen, omdat zij niet
bepaald om werk verlegen zitten.

De dominee werd niet genoemd in de flyer.
Maar ik denk dat juist binnen een kerkelijke



gemeente ook een kracht schuilt dat wij samen
over zorgen en angsten kunnen praten, vanuit
een bepaald oogpunt, verbonden aan de hoop
op een nieuwe soort toekomst en gesteund
door de belofte van bescherming. Dus: praat,
bid, zing met elkaar. Zoek contact en deel uw
zorgen en vragen. We zullen niet alle
antwoorden hebben, maar we zien elkaar, en
dat alleen helpt al.

Aan het begin van het jaar wil ik de beste
wensen geven aan iedereen. In het bijzonder
aan degenen die weten dat 2026 een moeilijk
of beladen jaar gaat worden.

Gods zegen met u allen.

Ds. Pascal Handschin

Info van de Diaconie:
Nieuw jaarproject voor de diaconie.

leder jaar wordt door de gezamenlijke
diaconieén van Biggekerke/Meliskerke,
Koudekerke en Zoutelande een jaarproject
gekozen. In 2025 was het jaarproject voor de
Stichting Zeeuwse WensAmbulance. In 2026
gaan wij ons inzetten voor de organisatie
Mercy Ships. Deze organisatie wil in navolging
van Jezus, hoop en genezing brengen naar de
vergeten armen. Het is mooi om de krachten
te bundelen met de kerken en zo samen in de
voetsporen van Jezus wandelen. Op deze
manier wordt het koninkrijk van God tastbaar
voor mensen die zonder de gratis zorg van
Mercy Ships geen toegang zouden hebben tot
medische zorg. In financiéle zin willen onze
gemeenten een steentje bijdragen aan dit
belangrijke werk door allerlei acties en
collecten. Mercy Ships maakt chirurgische
zorg toegankelijk voor de allerarmsten, vanaf
de 2 grootste ziekenhuisschepen ter wereld.
Dat kunnen zij alleen dankzij de inzet van
honderden professionele vrijwilligers én de
betrokkenheid van vele anderen. Samen
wordt hoop en genezing gebracht voor de
allerarmste medemens!

Collecten diaconie:

Collecte 4 januari 2026 Stichting Lilianefonds
Door de zware economische crisis in Libanon
zoeken veel jongeren werk in het buitenland,
waaronder veel ervaren verpleegkundigen.
Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen
zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en
Syrische vluchtelingen in het land de kans om
in deze sector aan de slag te gaan.

Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten
vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg
verlenen aan hun eigen familieleden en
buren. Meer

lezen: kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

Geef aan de collecte of maak je bijdrage over
op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van
Kerk in Actie onder vermelding van
‘Libanon’. Dank voor uw gift

11 januari 2026 - Kerk in actie Noodhulp
Oekraine

De oorlog in Oekraine heeft het leven van veel
inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn
verwoest, infrastructuur is ontwricht en veel
mensen kampen met angst en verdriet. Samen
met lokale kerken en partnerorganisaties biedt
Kerk in Actie hulp. Kwetsbare families kunnen
terecht bij regionale hulpcentra. Er zijn daar
speelplekken voor kinderen, zodat ze hun
zorgen even kunnen vergeten, en er is
traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te
kunnen vullen, krijgen vrouwen steun bij het
starten van een eigen bedrijfje. Geef aan de
collecte of maak je bijdrage over op NL 89
ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie
onder vermelding van ‘Oekraine’. Dank u voor
uw gift.


http://www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

EEN AVOND BIBLIODRAMA:
meegaan in het Bijbelverhaal

Dat is in het kort bibliodrama:

al spelend met elkaar een Bijbelverhaal verkennen.

Dat spelen begint niet gelijk.

Een bijeenkomst bibliodrama kent een bepaalde volgorde om als groep
rustig toe te werken naar het spel.

En naar de 1o! uit het verhaal waarin jij wilt stappen.

. Want die kies je zelf.

Welk verhaal we gagn verkennen, weet je niet van te voren.

Dat is ook de kracht van bibliodrama:

je stapt erin vanuit de situatie op dat moment.

Het is verrassend om mee te maken en het levert mooie inzichten op.
Dan kan het zo maar gebeuren dat het verhaal daarna

op een andere manier met je mee gaat.

De bijeenkomst is op maandag 2 februari 2026
Aanvang 20.00 uur in de Michaelskerk in Koudekerke
Inloop vanaf 19.45 uur.

Aanmelden voor 27 januari via nieuwsbrief@pknbm.nl

Weet je welkom

Ds. Marjo den Bakker



