
HEEL HET DORP

De Protestantse Kerk van Koudekerke en Welzijn Veere
 wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2026 

Maandag 1 december, dagelijks van 10.00 - 12.00 uur
Start Adventskoffiedrinken

Vrijdag 12 december, 17.00 uur
Adventsmaaltijd - Michaëlskerk

Zondag 14 december, 19.00 uur
Kerst in Koudekerke - Couburg
m.m.v. Harmonie Voorwaarts, kinderkoor ‘t Klinket,
samenzang

Donderdag 18 december, 12.00 uur:
Samen aan Tafel Kerstdiner - Couburg (Welzijn Veere)

Donderdag 18 december, 17.00 uur:  
Lichtjestocht 
Aanmelden voor 1 december 
via de QR code

 

Woensdag 24 december 22.00 uur: 
Ds P. Handshin - Kerstnachtdienst
Na de dienst Glühwein en warme chocomelk

25 december 10.00 uur: 
Ds P. Handshin
Kerstmorgendienst voor jong en oud
m.m.v. de kindernevendienst

Woensdag 31 december 19.00 uur
Avondgebed

Zondag 4 januari, 10.00 uur.
Ds R. Poesiat
Na afloop nieuwjaarswensen voor iedereen, 
in de Klimop



 

 

 

Verbonden 
Beste bewoners van Koudekerke, 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij aan u voor te stellen. Sinds mijn intrede in de dienst op 17 augustus 
ben ik als nieuwe gemeentepredikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Koudekerke. Ik ben 36 jaar, kom 
oorspronkelijk uit Zwitserland en woon samen met mijn gezin in Middelburg. Mijn vrouw Thirza en ik hebben twee 
dochters, Eva en Sarah, respecHevelijk zes en vier jaar oud. 

Tot aan de zomer van dit jaar had ik twee betrekkingen die ik heb gecombineerd tot een boeiende manier om hier op 
Walcheren bezig te zijn voor de kerk en voor de gemeenschap. Ten eerste was ik gemeentepredikant voor de Protestantse 
Gemeente Nieuwland-RiMhem, en ten tweede was ik havenpastor voor de sHchHng Mission to Seafarers Vlissingen. Deze 
sHchHng exploiteert sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw het zeemanshuis in de Scheldepoort en faciliteert het pastoraat 
en het welzijn van zeevarenden die in Zeeland te gast zijn. 

Het is het werkveld van de haven en de ontmoeHng met zeevarenden die mij een verbinding laten maken met het 
onderwerp van deze flyer en de Hjd van het jaar waarin wij ons bevinden: kerst. Kerst betekent veel verschillende dingen 
voor verschillende mensen. De overgrote meerderheid zal kerst toch in verbinding brengen met begrippen als gezelligheid, 
familie en verbinding. Ik heb in de afgelopen acht jaar veel zeevarenden mogen ontmoeten. De meeste van hen brengen 
de kersXjd door aan boord van hun schepen. Dat komt omdat contracten met een loopHjd van negen maanden nog steeds 
eerder de regel dan de uitzondering zijn. Voor de mensen aan boord is kerst ook gezellig, er is ook voor hen lekker eten. 
Maar verder is er toch ook vooral het gevoel dat je eigenlijk ergens anders thuis hoort te zijn, dat er mensen zijn die je 
mist en die je missen. 

Voor mij dient deze ervaring telkens weer als moHvaHe om de kerstperiode bewust en dankbaar te beleven. Om relaHes 
te koesteren, ruimte te maken voor verbinding en elkaar op te zoeken. Er zijn genoeg acHviteiten in de komende weken 
om dat te doen, weet u zich uitgenodigd en welkom om mee te doen. Ik wens u nu al een goede kerst en een gelukkig 
nieuwjaar. 

 

Het kwetsbare kind 
Zomaar op TV kwam ik haar onlangs tegen; een directeur van een basisschool. Haar verhaal raakte me zo intens dat ik 
haar zelf heb gesproken. Ergens op een plek in een uitgeleefde wijk staat haar school. Rondom de school staan oude flats 
uit de jaren 70. Er ligt rotzooi op straat en in de berm. De aanblik vind ik tamelijk troosteloos. Er staan veel scooters en 
fatbikes, dat valt me op. Hangjeugd vapet volop en er klinkt harde muziek. De wijk is veelkleurig in alle opzichten, maar 
ook verbijsterend arm. Armoede is én blij] taboe bij veel mensen. Armoede roept oordelen wakker. 

Niet bij de directeur van die basisschool. Als je haar ziet, zie je een stralende vrouw zo rond de veerHg jaar met blauwe 
ogen en een mooie glimlach. Zij houdt van de wijk en met name van haar school met al die bijzondere kinderen. En weet 
u; ze hee] het voor mekaar met haar droom over een school die een veilige plek wil zijn voor kinderen. Wat thuis niet kan, 
om welke redenen ook, kan wel bij haar op school. Denken in mogelijkheden is haar adagium en het lukt tot nu toe. 

De school is open vanaf half acht ‘s morgens tot in de namiddag zo rond vijf uur. Er is gezond eten en drinken voor de 
kinderen, gelegenheid om te sporten en muziek te maken. Er wordt goed onderwijs gegeven door fiMe leerkrachten en zij 
hebben een ‘GeefenNeemKast’ in de school. In die kast liggen de meest basale spullen voor de kinderen en hun ouders. 
Tandenborstels, tandpasta, zeep en shampoo. Maandverband, wc-papier en wasmiddelen. Alles gul geschonken door 
mensen die niet arm zijn. Er zijn vaklui aanwezig voor belangrijke zaken en vrijwilligers voor al het andere werk.                                                                                                                                                                                                 

Van zo’n school word ik blij en geroerd. Ze bestaan echt zulke plekken en ja, er zal een grote kerstboom staan midden in 
de hal met allerlei lichtjes en ja, het kerstspel gaat er opgevoerd worden en er zal feestelijk kerstbrood met warme 
chocolademelk geschonken worden in die dagen voor Kerstmis en met elkaar uit volle borst gezongen. Kerstliedjes ja… 

Ik kan mij zomaar voorstellen dat het bijzondere Kerstkind Jezus om dit alles zachtjes glimlacht vanuit zijn warme kribbe 
samen met Jozef en Maria om Hem heen. 

Laten wij dat ook doen; glimlachen en elkaar bemoedigen in deze Hjden van kou en verwarring. Laten we elkaar een 
lichtvolle warme Kerst toewensen. 

 
             
   

©Meggy van Oudenhoven 

 

Pascal Handschin 

 



RepairCafé & Inloop koffieochtend in De Klimop

Als antwoord op de ‘wegwerpmaatschappij’ begonnen Sjoerd Ypma 
en Cees Verstraate zo’n acht jaar geleden, onder het motto: 
‘Weggooien? Mooi niet!’, dit mooie initiatief. 

Op de derde woensdag van de maand is het weer tijd voor het RepairCafé.
Gooi een kapot huishoudelijk apparaat dus niet meteen weg, maar kom
langs, wie weet is het zo weer gemaakt!

Wat kun je laten repareren?
O.a. kleine huishoudelijke apparaten en elektrisch tuingereedschap.
Naaimachines worden gerepareerd door Leny Adriaans.        
Let op: televisies worden niet gerepareerd.

Ongeveer 80% van de ingebrachte spullen wordt met succes gerepareerd.
Soms is het iets kleins: een verstopt slangetje, een gebroken snoer of een
losgeschoten onderdeel. Vrijwilligers uit Koudekerke, Souburg, Oostkapelle
en omgeving zetten zich vol enthousiasme in om jouw apparaat een
tweede leven te geven.
Onderdelen betaal je zelf en er staat een bijdragebus. Mocht het toch niet
meer te redden zijn, dan moet het apparaat alsnog naar de milieustraat.
De huur wordt betaald uit de donatiepot, ondersteund door subsidie van
de gemeente Veere.  

Gelijk met het RepairCafé is er de Inloop koffieochtend op initiatief van de
PKN-kerk, waar iedereen welkom is! Zo is er voor de wachtenden op een
reparatie tevens gelegenheid om gezellig een kop koffie mee te drinken. 

Daarnaast is er de mogelijkheid, onder begeleiding van de dames
Weststrate, brieven te schrijven namens Amnesty International.

Praktische informatie
 Locatie: De Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke
 Tijd: 10.00 – 11.45 uur
 Wanneer: Elke 3e woensdag van de maand
 Ook af en toe in: MFC Biggekerke en Zoutelande
 Meer info: www.cloudzeeland.nl

Aanmelden:
Stuur een e-mail naar repaircafekoudekerke@gmail.com, 
t.a.v. Anne-Marie Vermazen.
Vermeld duidelijk: welk apparaat het betreft, het bouwjaar, type en een
duidelijke klacht. Je ontvangt vervolgens een bevestiging met het 
tijdstip waarop je welkom bent.

Dankzij de inzet van o.a. secretaresse Anne-Marie Vermazen loopt alles op
rolletjes!

Henk Smit

Bezoek van kernwethouder John de
Jonge van de gemeente Veere, met

tractatie.

Schrijven voor Amnesty International

Cees Verstraate repareert een
Dopplex, hier neemt men een

ongeboren babyhartje mee waar

Koffieochtend in de kleine zaal

Joop Steketee repareert een van de
vele koffiezetapparaten.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Levende Adventskalender 2025   I.s.m. diaconie PKN-kerk, Welzijn Veere en de gastvrije adressen. 
Elke dag van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom voor een gezellig kopje koffie of thee 
op onderstaande adressen. De deelnemende huizen zijn herkenbaar aan het kerstboompje bij de deur. 

                 Diaconie van de Protestantse Gemeente in Koudekerke - Omzien naar elkaar! 
De diaconie wil hulp bieden aan minderbedeelden – in ons dorp, maar ook wereldwijd. In ons dorp worden 
enkelen nog persoonlijk geholpen via de diaconie. In verband met de privacy werken we samen met Orionis, 
dat via de gemeente Veere financiële hulp kan verlenen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de 
diaconie: Bram Kesteloo – tel. 06 4854 9020 of met Welzijn Veere – tel. 0118 583 687 

Wereldwijd diaconaat 
We steunen ook diverse projecten op aanvraag van Kerk in Actie en het Werelddiaconaat. 
Daarnaast is er samenwerking met de Protestantse gemeenten, Biggekerke/Meliskerke en Zoutelande. 
Samen hebben we dit jaar een project: de Wensambulance, volgend jaar zetten we ons in voor: 
Mercy Ships – digitale info: www.mercyships.nl 
Deze wereldwijde christelijke organisatie heeft twee grote ziekenhuisschepen die langs de westkust van 
Afrika varen en daar vele patiënten uit diverse landen helpen. 
Voor giften: Diaconie Protestantse Kerk Koudekerke IBAN: NL45 RABO 0303 8694 96 

Kerst in Koudekerke 
We starten met het Adventskoffiedrinken, u bent elke dag welkom op een van de onderstaande adressen. 
Samen met Harmonie Voorwaarts organiseren we jaarlijks de zangavond Kerst in Koudekerke. Dit jaar vindt 
deze plaats op zondag 14 december om 19.00 uur in sporthal De Couburg te Koudekerke, met medewerking 
van: Harmonie Voorwaarts en een kinderkoortje van basisschool ’t Klinket. 
U bent van harte welkom! De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte of u kunt een bijdrage geven 
via de QR-code op het programmablaadje.                                   Tot ziens en allen gezegende feestdagen! 

 

Bovenkant formulier 

 

Onderkant formulier 
 

 

 
Maandag  1 dec. Fam. Damen Cithershillsingel 29 
Dinsdag  2 dec. SVRZ de Brouwerij Tulpstraat 8 
Woensdag  3 dec. Mevr. de Kroo Boomgaard 33 
Donderdag  4 dec. Zuss&Coffee Brouwerijstraat 3 
Vrijdag  5 dec. Fam. de Looff Cithershillsingel 11 
Zaterdag  6 dec. Mevr. Boogaard Keiweg 30 
Zondag  7 dec. Klimop 11.00 – 12.00 Na de kerkdienst 
Maandag  8 dec. Fam. Kesteloo Boomgaard 16 
Dinsdag  9 dec. Mevr. Joziassse Dommelrode 10 
Woensdag 10 dec. Mevr. de Buck Braamweg 8a 
Donderdag 11 dec. Fam. Verhage Keiweg 21 
Vrijdag 12 dec. Dhr. Kesteloo Middelburgsestraat 32 
Zaterdag 13 dec. Mevr. Francke Westerscheldelaan 13, Dishoek 
Zondag 14 dec. Klimop 11.00 – 12.00 Na de kerkdienst 
Maandag 15 dec. SVRZ Ter Poorteweg Ter Poorteweg 29               
Dinsdag 16 dec. Mevr. Kodde Kerkhoflaan 32 
Woensdag 17 dec. Klimop Inloop koffieochtend en Repaircafé 
Donderdag 18 dec. Fam. Blankers Weststraat 47 
Vrijdag 19 dec. Zeeuwse Gronden Kerkstraat 65 
Zaterdag 20 dec. Fam. Louwerse Binnenhof 33 
Zondag 21 dec. Klimop 11.00 – 12.00 Na de kerkdienst 
Maandag 22 dec. Fam. Reijnierse Dommelrode 20 
Dinsdag 23 dec. Fam. Wielemaker De Walestraat 42 
Woensdag 24 dec. Michaëlskerk 22.00 uur Kerstnachtdienst met na afloop  

                                Chocolademelk en Glühwein 
 

 

 

 

 


