
 

 

 

 

Zondag 17 augustus om 14.30 uur gaat 
ds. G. Ruijtenburg voor in de intrededienst van                                      
ds P. Handschin uit Middelburg. 
Er is kindernevendienst 
 
Zondag 24 augustus om 10.00 uur gaat 
ds P. Krijnen uit Halle (B) voor.  HA                                           
Er is kindernevendienst  
 
Ochtendgebed: Dinsdag 19 augustus om 9.00 uur 
en dinsdag 26 augustus om 9.00 uur in de 
Michaëlskerk, een stil gebed rondom de Paaskaars. 
Wees welkom. Met koffie/thee na in de consistorie. 
 
De bloemen gingen als groet en bemoediging  
vanuit de gemeente op 3 augustus   naar Rinus en 
Corrie Dieleman, villa Stella, Herengracht 50 in 
Middelburg en naar Mieke Verhage-Joziasse uit de 
Bergstraat 2 in Koudekerke.  Op 10 augustus gingen 
de bloemen naar Suus de Visser, Dommelstraat in 
Middelburg. 
  

Info van de Kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden, 
Op zondag 17 augustus a.s. wordt Ds. Pascal 
Handschin bevestigd als onze voorganger. Namens 
de kerkenraad willen we u van harte uitnodigen om 
deze dienst bij de wonen. De dienst begint om 
14:30 uur in de Michaëlskerk te Koudekerke. Er is 
nevendienst. Hierbij komt de morgendienst te 
vervallen.  
Na de dienst is er in de 'Klimop" en bij mooi weer 
buiten, gelegenheid tot feliciteren en welkom 
heten onder het genot van een drankje en een 
hapje. 
We zien erg uit naar de samenwerking met Ds. 
Handschin. 
Hartelijke groet en tot 17 augustus. 
 

Info van de Diaconie:  

Collecten diaconie: 
Collecte 17 augustus 2025 - Stichting 
Interkerkelijk Recreatiewerk de Boshut 
Bij de Boshut aan de Duinweg in Zoutelande 
worden iedere zomer activiteiten gedaan voor onze 
gasten en hun kinderen, die recreëren in onze 
omgeving. Ieder jaar wordt geprobeerd om voor 
twee weken jongeren te interesseren voor dit 
mooie kerkenwerk. Het valt niet mee om teams te 
kunnen vormen, die een afwisselend 
recreatieprogramma kunnen organiseren waarin 
geloof gedeeld kan worden tijdens sport-, spel- en 
creatieve activiteiten. Als u nog jonge mensen weet 
en kunt motiveren laat het dan weten aan de 
Boshutcommissie. Daarnaast zijn er in de zomer op 
zondagmorgen acht interkerkelijke kerkdiensten, 
die als het weer het toelaat in de buitenlucht 
plaatsvinden. Uw bijdrage kunt u geven in de 
collecte, maar u kunt ook een bedrag overboeken 
naar de bankrekening van uw diaconie op rek.nr. 
NL45 RABO 0303 8694 96 van de diaconie 
Koudekerke, onder vermelding van : Boshut 
Zoutelande. Hartelijk dank voor uw gift. 
 
 
Collecte 24 augustus 2025 – Bloemendienst 
De bloemen die elke week in de kerk staan, worden 
na de dienst als teken van meeleven of ter 
bemoediging als groet van de gemeente naar een 
gemeentelid gebracht. Bloemen, die een “groet 
vanuit de gemeente zijn”, betekenen vaak heel erg 
veel voor de mensen die de bloemen krijgen. Ook u 
als gemeentelid kan uw steentje daaraan bijdragen. 
Als bloemen konden spreken, zouden ze u vertellen 
van de grootheid van God. De bloemendienst wordt 
financieel mogelijk gemaakt door giften. Naast de 
bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag 
overboeken naar de bankrekening van uw diaconie 
diaconie op rek.nr. NL45 RABO 0303 8694 96 van de  
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diaconie Koudekerke, onder vermelding van: 
Bloemendienst. Hartelijk dank voor uw gift. 
.  
Inleveren kopij voor het kerkblad op uiterlijk 
vrijdag 29 augustus 
  
De inhoud van deze editie, met als thema “Start 
kerkelijk jaar”, bestrijkt de periode van 11 
september tot en met 4 december. 
  
Heeft u bijdragen, aankondigingen, mededelingen, 
activiteiten voor de agenda of inspirerende 
verhalen voor deze editie? 
Lever deze dan uiterlijk op 29 augustus aan via 
het mailadres              
redactiekerkblad@pknkoudekerke.nl. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DANK EN GROET 

In november vorig jaar begon ik op verzoek van de 
kerkenraad aan de pastorale contacten in de 
vacaturetijd. Bij degenen met wie ik afspraken voor 
een bezoek maakte, was ik zo goed als altijd 
welkom. Dank voor de ruimte en het vertrouwen, 
want ik was tenslotte een passant. Regelmatig 
dacht ik na een bezoek: ‘Bij een tweede ronde, 
zouden we op dit of dat nog eens terug kunnen 
komen.’ Met de snelle invulling van de 
predikantsvacature komt het hier niet meer van, 
maar dat wisten we van te voren nu eenmaal niet. 
Dank ook aan de deelnemers van bijbelgespreks-
groep over de Psalmen. Jullie trouwe opkomst, 
levendigheid en diepgang maakten de 
bijeenkomsten tot avonden waar ik met voldoening 
op terugkijk. 

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie tijd die ik 
hier gehad heb. Ds. Pascal Handschin voldoening 
en zegen op zijn werk toegewenst.                                      
Beste mensen, het ga jullie goed! 

Ds. Johan Beijer, Middelburg 
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