Dankdienst voor het leven van Cornelia Verhage — Aarnoutse

Corrie

woensdag 27 augustus 2025, 13 uur
Michaélskerk, Koudekerke

Voorganger: ds. Pascal Handschin
Ouderling van Dienst: Bram Kesteloo

Organist: Wim Cevaal



Liturgie

In de kerk
Intocht onder orgelspel (Jerusalem o eeuw’ge gouden stad)

Een gedenkkaars wordt aangestoken aan de paaskaars

Woord van welkom en groet
Lied “Zingt een nieuw lied voor God de Heere”

Psalm 98

| —a—r—> =

\

o ] ,
1 Zing een nieuw lied voor God de He - re,

- d

1 1 1

. o  — -
I T I i
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Hij doet zo - als Hij heeft ge-zegd.




Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israél bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen

het heil van onze God aanschouwd.

Laat alle zeeén, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,

de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,

zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gebed

Levensloop

Orgelspel



Bijbellezing: Psalm 122

Een pelgrimslied van David.

Verheugd was ik toen men mij zei:
‘Wij gaan naar het huis van de HEER.
»En nu staan onze voeten
binnen je poorten, Jeruzalem.
sJeruzalem, als een stad gebouwd,

hecht en dicht opeen.

sDaar trekken de stammen naartoe,
de stammen van de HEER,
om Israéls plicht te vervullen,
te prijzen de naam van de HEER.
sDaar zetelt het gerecht,

daar troont het huis van David.

sVraag om vrede voor Jeruzalem:
‘Dat rust hebben wie van je houden,
sdat vrede heerst binnen je muren
enrustin je vesting.
sOm mijn verwanten en vrienden
zeg ik: ‘Vrede zijin jou.
9Om het huis van de HEER, onze God,

wens ik je al het goede.



Preek

Lied “Lichtstad met uw paarlen poorten”

Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem

Herdenking door Jan de Boks en Willy de Boks — Verhage

Luisterlied met foto’s “U heft mij op”

Dankgebed en voorbeden

Informatie door de begrafenisondernemer voor de gang naar de
begraafplaats



Lied “Kom, laat ons opgaan”
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1 Kom, laat ons op-gaan naar de berg
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waar God de vre-de leert:
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een ploeg-schaar maak je van je zwaard,
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een snoei-mes van je speer.
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Sja - loom, sja-loom, Je - ru-za-lem.
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Sja-loom, Je - ru - za-lem.

Wij gaan waar onze voeten gaan,

God zet ons op het spoor

naar vrede en gerechtigheid,

Zijn voetstap gaat ons voor.

Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.

Sjaloom, Jeruzalem.



Uit Sion zal de wet uitgaan
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert,
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.

Sjaloom, Jeruzalem.

Wij gaan waar onze voeten gaan
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard,
een snoeimes van je speetr.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.

Sjaloom, Jeruzalem.

Luisterlied “Op weg naar het huis van de Heer”

Uitgeleide



Op de begraafplaats

Woord van welkom

Toespraak bij het neerlaten van de kist

De kist wordt neergelaten tot het maaiveld

Gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Dankwoord namens de familie door Karel de Boks

Zegen



