
Protestantse Gemeente Koudekerke
Zondag 11 mei 2025 - 10.00 uur Michaëlskerk

Voorganger: ds. B. den Haan uit Nieuw en St. Joosland

Welkom en Mededelingen

lied vg: antifoon 640 c

allen: Ps. 66:1, 2 ‘Breek aarde uit in jubelzangen’

Moment van stilte en inkeer

Begroeting en bemoediging

Lied 66:3, 7, - afgesloten met nogmaals de antifoon

Gebed om ontferming

(Gloria) Lied 650:1, 2, 7 ‘De aarde is vervuld …’

Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing O.T. Jes. 43:18-21

Lied HH. 575 ‘Alle volken, loof de Here’
Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied.
Juicht nu allen, geeft Hem ere,
Hij vergeet de Zijnen niet.
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet,
ruist de lof, de lof des Heren,
die de Zijnen niet vergeet.

Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied.
Zalig, wie de Heer verwachten,
Hij vergeet de Zijnen niet.
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de Zijnen niet vergeet.

Evangelielezing: Joh. 21: 1-14

Lied 644 (alle 5) ‘Terwijl zij Hem bewenen … zijn naam is als een vis.’



Preek Paasmysterie

Lied 826 (alle 3) ‘… geef dat wij U herkennen mogen’

Kinderen komen terug

Collecte diaconie – Kerk in Actie – zending Bangladesh
U kunt u gave ook geven via de GIVT app

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied 150 A ‘Geprezen zij God, …’

Wegzending/Zegen,met 3x gezongen ‛Amen’

Collecte bij de uitgang voor de kerk


