
 
 
 

Zondag 16 maart gaat ds. G. Klein  uit Veere voor.  
Er is kindernevendienst. 
 
Zondag 23 maart gaat ds. J. Nauta uit Middelburg 
voor. Er is kindernevendienst. 
 
Ochtendgebed: Dinsdag 18 maart en 25 maart om 
9.00 uur in de Michaëlskerk, een stil gebed rondom 
de Paaskaars. Wees welkom. Met koffie/thee na in 
de consistorie. 
 
De bijeenkomst van de ouderen gespreksgroep 
c.q. studiegroep "de Herberg " wordt op 9 april 
weer opgestart. Aanvang in de Klimop om 9.00 uur 
en daarna om 12:00 een maaltijd. De kosten voor 
de maaltijd bedragen € 12,50. Opgeven bij Adrie 
Minderhoud, tel. 552206, of per e-mail 
a3ada@zeelandnet.nl  
 
 
De bloemen van 2 maart gingen naar mevr. De Kroo 
– Boogaard, Beatrixlaan 4 en op 9 maart naar mevr. 
D.M Van Ginhoven - de Rijke, Offenbachlaan 77 
Vlissingen als groet en bemoediging vanuit de 
gemeente. 
  
Pastoraat  
Op dinsdag 4 maart is de heer Martinus (Tinus) van 
der Heijden, weduwenaar van Krina Wielemaker, 
Bergstraat 23 overleden op de  leeftijd van 98 jaar. 
De begrafenis, die geleid werd door ds. Rob Poesiat, 
heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 maart.  

In het ziekenhuis in Goes is op 8 maart de heer 
Andries van Vlaanderen op 95 jarige leeftijd 
overleden, weduwenaar van Ria van Vlaanderen – 
van de Kop De begrafenis zal plaats vinden op 
dinsdag 18  maart  om  11.00  uur  in  de  
Michaëlskerk. 

Ds Johan Beijer is nog tot zondag 16 maart afwezig.  

Bijbelgesprekskring 

Omdat ik voor de volgende nieuwsbrief niet voor 
kopij kan zorgen i.v.m. afwezigheid, hier alvast de 
gegevens voor de komende gesprekskring. Deze is 
op dinsdag 18 maart. We lezen en  bespreken dit 
seizoen enkele psalmen. Dit keer Psalm 51, een 
boetepsalm, dit in verband met de 
veertigdagentijd, waar we dan midden in zitten. Om 
19.30 uur in de consistorie. Wie een keer mee wil 
doen, kan aanschuiven, wat ook regelmatig 
gebeurt.   
Ds. Johan Beijer 

Collecten diaconie:  
Collecte 16 maart 2025 –  Gezamenlijk diaconaal 
project – Zeeuwse WensAmbulance 
De diaconieën van Biggekerke/Meliskerke, 
Koudekerke en Zoutelande hebben voor 2025 een 
gezamenlijk diaconaal project gekozen. Dit is 
geworden de Stichting Zeeuwse WensAmbulance. 
Veel mensen die bedlegerig, ernstig ziek of 
ongeneeslijk ziek zijn, hebben vaak nog één laatste 
wens. Nog één keer naar hun ouderlijk huis, voor de 
laatste keer naar een concert of nog één keer de zee 
zien. De Stichting Zeeuwse WensAmbulance maakt 
dergelijke wensen waar. Ook kunt u lid worden van 
de vrienden van de Stichting.Kijk voor informatie op 
de website Geef in de collecte of maak een bijdrage 
over op rek.nr. NL45RABO0303869496 van de dia- 
conie Koudekerke o.v.v. Zeeuwse Wensambulance. 
 

EXTRA COLLECTE 16 MAART 2025 
Versterk de kerk-bouwen aan vrede in het 
Midden-Oosten 
Vrede in het Midden-Oosten leek lang ver weg. 
Maar sinds de val van Assad en het bestand tussen 
Israël en Hamas gloort er hoop.  Lokale kerken 
hebben een onmisbare rol. Zij zijn een baken van 
hoop en door hun unieke plek in de samenleving 
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kunnen ze snel hulp bieden en voor de langere 
termijn bijdragen aan meer onderling begrip. Kerk 
in Actie werkt al jarenlang samen met kerken in het 
Midden-Oosten. We steunen ze bij het verlenen 
van noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid 
en werken aan vredesopbouw. Met uw gift kunnen 
we ervoor zorgen dat de kerk in het Midden-Oosten 
blijft doen wat zij al eeuwenlang doet: onmisbaar 
zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan! 
Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage 
over op rek.nr. NL45RABO0303869496 van de 
diaconie Koudekerke o.v.v. collecte Kerk in Actie 
Versterk -de kerk in het Midden-Oosten-, of doneer 
online. Hartelijk dank voor je gift. 
 

Collecte 23 maart 2025 – Kerk in Actie -  
werelddiaconaat Moldavië 
Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst  
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan 
hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar 
het buitenland vertrokken of zoeken troost in 
alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te 
worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In 
samenwerking met Youth for Christ vangen kerken 
hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een 
maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. 
Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je 
op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: 
een ervaring die ze de rest van hun leven 
meenemen. Kerk in Actie steunt via het programma 
Werelddiaconaat kinderen in en andere kwetsbare 
kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst 
te bouwen Steun dit werk, geef in de collecte of 
maak een bijdrage over op rek.nr. 
NL45RABO0303869496 van de diaconie 
Koudekerke o.v.v. kinderen in Moldavië  of doneer 
online. Hartelijk dank voor je gift   
 

Info van de Diaconie:  

Paaskaarten voor gedetineerden kunnen t/m 
zondag worden ingeleverd. 

Zondag 16 maart: Landelijke extra (uitgang-) 
collecte, KerkinActie: Bouwen aan Vrede, in het 
Midden-Oosten. 

5 en 6 april:  Weer een actie: Boodschappen voor 
de Voedselbank en in het vervolg iedere eerste 
zaterdag van de maand. 

Onderstaande boodschappen mogen zaterdag 5 
april en zondag 6 april weer ingeleverd worden 
tussen 10 tot 12 uur en eventueel zondagmorgen 
voor de kerkdienst. Tortilla–Wraps, droge 
maaltijden, knakworst, beschuit, havermout, 
honing, koffie, zonnebloemolie, Wereld gerechten. 

De zegeltjesaktie van de Jumbo voor de 
Voedselbank is een groot succes geworden! We 
hebben, dankzij vele spaarders zoveel zegels 
opgehaald, dat we  75 dozen boodschappen 
hebben gekregen. (en geen 7, zoals eerder gemeld) 

De diaconie heeft de verplichte kosten van 5 euro 
per doos betaald. Er zijn 50 dozen naar de 
Voedselbank gegaan en 25 dozen verdeeld onder 
armlastige gezinnen en een instelling op 
Koudekerke. 

Allen hartelijk dank en niet te vergeten Bram 
Kesteloo die met hulp van 2 helpers alle zegels heeft 
opgeplakt en de dozen op Koudekerke heeft 
bezorgd. 

 

Zondag 23 maart SING-IN

 

Op zondag 23 maart is Zoutelande aan de beurt om 
'Een huis vol muziek' te organiseren. We hebben 
besloten daar dit keer een zogenaamde SING-IN van  
te maken. Samen mooie liederen zingen. We zullen 
de liederen 'aan elkaar verbinden' met passende 
teksten. Een aantal bekende opwekkingsliederen 
die begeleid zullen worden door een muziekband 
(zoals dat gaat in een Evangelische gemeente), 
staan al vast. Daarnaast blijft er nog veel ruimte 
over om zelf liederen voor te stellen die u graag wilt 
zingen. Dat kan van alles zijn; Liedboek, Johan de 
Heer, Evangelische Liedbundel en zo verder. Ook 
vanuit Biggekerke/Meliskerke en Koudekerke 
verwachten we voorstellen voor mooie liederen. 
Als er heel veel liederen worden ingediend, zullen 
we keuzes moeten maken. Tot uiterlijk 9 maart kunt 
u liederen indienen via het redactieadres van de 
nieuwsbrief: nieuwsbrief@pknzoutelande.nl Het 
belooft een heel mooie samenkomst te worden! 
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Bijzondere kerkdienst 
Op zondag 23 maart 2025 zal er weer een bijzon-
dere kerkdienst worden gehouden, dit wordt geor-
ganiseerd voor mensen met en zonder  beperking. 
Deze vind plaats in de Eben Haezerkerk , Kerklaan 4 
4341 ET  Arnemuiden. Deze dienst begint om 14.30 
uur. Voorganger:  Ds D. Westerneng Thema: De 
Heer is mijn Herder. Bijbelgedeelte: Psalm 23 
Iedereen hartelijk welkom, namens de  Commissie 
Bijzonder kerkenwerk Walcheren 

 
 
 
Liturgie voor zondag 16 maart 
Afkondigingen door de ouderling van dienst           
Lied psalm 27: 1 en 2                                                        
Moment van stilte en inkeer                         
Begroeting en bemoediging: luisterlied Sela: 
Votum en Groet (video beamer)                       
Gebed om ontferming                                             
Lied psalm 27: 7                                                          
Gebed bij de opening van de Schrift                     
Kinderen gaan naar de nevendienst                
Schriftlezing OT: 1 Samuel 3: 1-21                         
Lied: Heer wijs mij uw weg                                         
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind      
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,    
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.       
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn 
voet.                                                                              
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,             
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.  
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind      
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.    
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,         
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en 
leven aan.                                                                  
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest 
bekend                                                                        
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.         
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,                 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

Schriftlezing NT: 1 Korintiërs 13: 1-13               
Lied 791             
Preek                                                                                                      
Lied 909                                                                    
(kinderen komen terug)                                         
Bevestiging van Sytske Franke als jeugdouderling 
Gelofte, gebed en zegening                                        
Zegenlied voor Sytske: lied 208: 2 en 4 
Verwelkoming door de gemeente:                          
Sytske is nu jeugdouderling in uw gemeente.              
Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar 
hooghouden in haar ambt ?                                       
Ja, dat willen wij van harte.                             
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
(gezongen, melodie: Elly en Rikkert)                   
Collecte diaconie                                                    
Slotlied lied 416                                      
Wegzending/Zegen, (met 3x gezongen ‛Amen’ 
door de gemeente)                                                  
Collecte bij de uitgang voor de kerk en extra 
collecte voor Midden-Oosten 
 

Predikant: Heeft u een predikant nodig? Ds. Johan 
Beijer, is beschikbaar voor pastoraat, uitvaarten en 
gemeentewerk. De contactgegevens van ds. Beijer: 
tel. 0118-681634 e-mail: jbbeijer@kpnplanet.nl   
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