
Kerstnacht - dinsdag 24 december 22.00 uur gaat
ds. Anne-Gera Los uit Middelburg voor.

Kerstmorgen - woensdag 25 december 10.00 uur gaat
ds. R. Poesiat uit Koudekerke voor.

Kerstlicht
Een wonderlijke combinatie, zou u kunnen denken.
Toch waag ik het om in deze dagen van dit jaar er wat
van te zeggen.
Prediker is lang voor de komst van het Kerstkind reeds
ontstaan. Wat wonderlijk dat de tekst van dat boek in
Prediker 9; vers 13-18, zó op alle dagen van 2024
geplakt zou kunnen worden. Tijdloos blijkt te zijn…
“Ik heb onder de zon iets gezien wat voor wijsheid
doorging. Het was verbijsterend. Er was een kleine
stad met weinig inwoners. Een machtig koning trok
tegen het stadje op, omsingelde het en bouwde grote
belegeringswerken. Er woonde daar een man van lage
afkomst, die wijs was en met zijn wijsheid de stad had
kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan
die onbeduidende persoon. Ik zei daarom tegen mijzelf:
Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een
mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn
woorden vinden geen gehoor. Het is beter dat je
luistert naar de kalme woorden van de wijzen, dan
naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen.
Wijsheid is beter dan wapengekletter van zo’n dwaas;
hij alleen richt al veel goeds te gronde”.
Aldus Prediker toen…
Nu gaan we jaren later het verhaal van Kerstmis weer
horen en als we nu om ons heen kijken en luisteren,
horen we ze: de schreeuwende wereldheersers. Het
lawaai van gruwelijk geweld. Echter de wijsheid van de
‘onaanzienlijken’ bestaat ook nog steeds Goddank…en
wel overal in deze complexe tijden.
Kwestie van willen horen en zien om het daarna toe te
laten; wijsheid. Je zou het zomaar KERSTLICHT kunnen
noemen.
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Stil gebed op de dinsdagochtend
De afgelopen periode heeft ons dinsdagochtend-
gebed, opgestart door onze voormalige predikant
Anne Gera Los, een vaste vorm gekregen. Aan het
einde van dit jaar vertellen we er graag wat meer over.
Net als in de kloosters komen we élke week bij elkaar.
In stilte komen we voor negen uur de kerkzaal binnen
en gaan we in een kring rondom de Paaskaars zitten.
Deze brandende kaars wacht op ons.
Afwisselend bereidt iemand de liturgie voor. Deze
bestaat uit bidden, een lied zingen en een stuk uit de
Bijbel lezen. Daarop vindt een korte bezinning plaats,
die we afronden met persoonlijk gebed en het Onze
Vader.
We zingen samen en ronden af met een zegenbede.
We ruimen op en we gaan een kopje koffiedrinken in
de consistorie, waar we meestal nog een fijn gesprek
hebben met elkaar. Rond 10 uur nemen we afscheid
en gaat ieder haar/zijn eigen weg.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt o.a. dat we er
voor elkaar willen zijn. Dat alles wat voorbijkomt
binnen de muren van de kerk blijft en dat het
ochtendgebed (bijna) altijd doorgaat zoals dat ook in
de kloosters het geval is.
De gebedsgroep bestaat gemiddeld uit zes à zeven
personen en als u ook wilt komen; welkom.
Vrede en alle goeds

U bent hartelijk welkom

bij het ochtendgebed

dinsdag 24 december

De bloemen van zondag 22 december gingen als groet en
bemoediging vanuit de gemeente naar
Mevr. Sandra Bosschaart, Dishoekseweg 15A

Predikant:
ds. Johan Beijer, pastoraat, uitvaarten
en kerkelijk werk. De contactgegevens
van ds. Johan Beijer zijn:
tel. 0118-681634 e-mail: jbbeijer@kpnplanet.nl

Aanmelden nieuwsbrief: wilt u de nieuwsbrief
regelmatig lezen, aanmelden kan via
redactie@pknkoudekerke.nl
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Collecten diaconie:
24 december 2024 Kerk in Actie – Solidaridad
Veel koffieboeren hebben behoefte aan informatie
over milieuvriendelijker en efficiënter produceren en
worden getraind in het toepassen van duurzame
productietechnieken, waarbij veel aandacht wordt
besteed aan klimaatverandering. Maak een bijdrage
over op rek.nr. NL45RABO03038694 96 van de
diaconie Koudekerke.
25 december 2024 Kerk in Actie – 25 december 2024
– Kinderen in de knel Oekraïne
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld
aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de
veerkracht van de mensen in Oekraïne is
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de
ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan
hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun
kinderen. Door de jarenlange contacten met
Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het
hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te
spelen en psychosociale hulp ommentaal gezond te
blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben.
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rek.nr.
NL45RABO0303 8694 96 van de diaconie Koudekerke.
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Liturgie - Kerstnacht - 24 december 2024

Orgelspel
Welkom door Ouderling van dienst
Samenzang:

2 Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’,
morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuw getijde dat is nu.

3 Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt? -
die gezegd hebt ‘Ik zal zijn
en ‘de dood zal niet meer zijn’.

4 Zeg ons dat Gij niet zult slapen,
eerste stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.

Lied 442
Gebed in de kerstnacht
Genesis 11: 1-9
Lied 462
Lezing: psalm 130: 1-6
Lied 445: 1, 2, 4
Lezing: Jesaja 9: 1-6
Lied 459: 1,2,3,4
overweging
Lied 506
Lied 483
Lied 476: 1, 2
Lied 487
Slotlied: lied 481: 1, 2, 3
Zegen
Lied 486: Eerste couplet zingen, vanaf tweede naar buiten
lopen
_________________________________________________

Liturgie - Eerste Kerstdag 25 december 2024

Welkom en Mededelingen
Aansteken van de Kerstkaars
Aanvangslied lied 477: 1 en 3
Stilte
Votum & groet
De kinderen zingen lied 486 1 - 3 'Midden in de winternacht’
Lezing Jesaja 9 : 1 - 6
Lied 473 : 1 en 3
De kinderen zingen 'Maria had je door'
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
Vertelling

kinderen gaan naar de kindernevendienst
1e Schriftlezing: Genesis 1: 1 – 5
Lied 483 : 1,2 en 3
2e Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 14
Lied 478 : 1 en 4
Prediking
Lied 487 : 1,2 en 3

kinderen komen terug
uitleg 'Bestemming Bethlehem' en het lied
'Wij zijn op weg' met begeleiding van gitaar

Dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader

Collecte diaconie: Kerk in Actie - Kinderen in de knel
Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door
U kunt u gave ook geven via de GIVT app

Tijdens de collecte zingen de kinderen:
‘Er is een kindeke geboren op aard’

Slotlied “Ere zij God “
Zegen met 3x gezongen ‛Amen’

U mag nog even gaan zitten voor een moment
met de kinderen

Collecte bij de uitgang voor de kerk


