
 
 
Zondag 15 september STARTZONDAG 
Thema dat ons aangereikt wordt vanuit de 
landelijke kerk voor het komende jaar is: Als 
nieuw. 
‘Als nieuw’, zeg je als je in de tweedehandswinkel 
een kledingstuk koopt wat er prima uitziet. 
Vertaald naar een kerkelijke omgeving: we gaan 
aan de slag met oude spullen (traditie) die we ‘als 
nieuw’ gebruiken. 
In de kerk lezen we een verhaal over Jezus: hoe Hij 
een jongeman bevrijdt van een boze geest. Als 
nieuw mag de jongen verder gaan. (Marcus 9, 14-
29). 
Na de dienst is er een kort programma. Bij geschikt 
weer (geen regen, hagel, storm) drinken we eerst 
koffie in de kerktuin. Bij minder weer gewoon in 
de Klimop. Alle ruimte om elkaar te spreken en te 
bevragen over wat onze verwachtingen zijn van 
een nieuw seizoen in de kerk. Na deze ontmoeting 
sluiten we af met een glaasje en een hapje. (dus 
niet als andere jaren met een lunch!) 
 
Er was al eerder een oproep, nu in de herhaling: 
als er mensen zijn die aan ons samen-zijn na de 
dienst willen bijdragen met iets lekkers: weet dat 
het zeer op prijs wordt gesteld. U mag uw baksels 
gewoon meenemen naar de kerk en voor de dienst 
afleveren bij de koster. 
 
bloemen: gingen 8 september naar Mevr. Bets 
Dekker, Brouwerijstraat 29 (Hof van Walcheren) 
 
MONUMENTENDAG  ZATERDAG 14 SEPTEMBER  
TIJD: 10.00 tot 17.00 uur. Plaats: Michaëlskerk. 
Wat is er zoals te zien? 
Beamerpresentatie: proces verbouwing en 
beelden van oud-Koudekerke (Cees Verstraate). 
Op tafels: Oud en nieuw Walcherse dracht. 
Nieuw: ontwerp Rem van den  Bosch 
(Ellewoutsdijk), gemaakt door Wilma de Groot  
(Wilma Mode). Koudekerke/Dishoek in 
 

 
oorlogstijd (Hans Sakkers).                                                                     
Orgel- en  piano/vleugel spel: door  ds. Hans 
Neels, organist en plaatsgenoot Kees Borgdorff en 
(mogelijk) Jos de Leeuw uit Aagtekerke. 
Verder: het ontstaan van de kerk, reformatie, 
medewerkers aan Statenvertaling en stichter 
Bijbelmuseum in Amsterdam.  We laten iets zien 
en proberen wat te vertellen. Aandacht voor orgel, 
preekstoel, vleugel, lijsten met predikanten, oude 
schilderijen van de kerk en ornamenten van hout 
(door Bram Kesteloo gemaakt)    
Coördinatie en organisatie: Henk Smit, 06-
44653609, henksmit2@gmail.com, Jaap van 
Spronsen, 06-23426493, 
jaap.van.spronsen@hetnet.nl 
 
Ochtendgebed: dinsdag 17 september 9.00 uur in 
de kerk, met koffie/thee na in de consistorie. 
 
VREDESWEEK: 
Zondagavond 15 september 2024 om 19.00 uur – 
Avondgebed “Samen voor vrede, Nu!” in de 
Catharinakerk te Zoutelande  Vrede lijkt 
vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Het  
vereist voortdurende aandacht, vooral in een tijd 
van toenemende onverdraagzaamheid in onze  
eigen samenleving en onophoudelijk geweld 
elders. In de wereld én in ons eigen land is veel 
gaande. Aan het begin van de nationale 
vredesweek van 14 – 22 september willen wij op 
zondagavond 15 september in een avondgebed 
bidden dat er vrede mag komen.  
Komt u meebidden voor de vrede! 
 
18 SEPTEMBER lezing door Letty Demmers, 
voorzitter van de stichting Wereldvredesvlam 
Vlissingen, in de Michaëlskerk in Koudekerke met 
als thema ‘Samen voor Vrede. Nu!’  
Lezing 20.00 uur, inloop met koffie/thee 19.30 
uur. 
 
met vriendelijke groet,   Anne-Gera Los 

Protestantse Gemeente Koudekerke 
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