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richting 29 september 2024

Zondag 29 september

In de morgendienst lezen we Marcus 9: 38-50.
Jezus die zegt dat een beker water het verschil kan
maken. Wees kritisch op jezelf, maar gul naar de
ander.

Diakoniecollecte is voor Syrie
(vredeswerk/KerkinActie).

Eris deze morgen geen kindernevendienst, want:

16.30 uur: Kinderkerkdienst.
Een klein uurtje in de kring:
met een verhaal uit de
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bijbel, samen zingen en DO
samen bidden. We gaan het @ @ @

hebben over de genezing @ @
van een blinde man:
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Bartimeus. (J\) \;O

bloemen: gingen 22 september naar mevr. A.C.
Joziasse, Weststraat 30

Ochtendgebed: dinsdag 1 oktober 9.00 uur in de
kerk, met koffie/thee na in de consistorie.

Koffiedrinken in Zeeuwse Gronden.

Even na 10.00 uur op dinsdag 1 oktober staat de
koffie klaar in de Zeeuwse Gronden aan de
Kerkstraat. Al een paar keer zijn we als goede
buren bij elkaar op de koffie geweest. ledereen is
welkom, opgeven is niet nodig. Opzet is elkaar te
leren kennen als dorpsbewoners.

Geboren:

Zondag 22 september om 18.13 uur is Sarah
Rosanna geboren bij Jorrit en Monica van der
Hoeven. Een zusje voor Hanna en Daniél die heel
trots op haar zijn. Van harte gefeliciteerd met dit
nieuwe leven.

Familie van der Hoeven — van Beek woont
Kerkstraat 20.
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Nieuwe psalmen

worden toegevoegd aan ons Liedboek online.
Onderstaande psalm (93b) is geschreven door
Dieuwke Parlevliet, kunstenares en auteur te
Zierikzee. Op zoek naar een lied over ‘zout’ (zie
schriftlezing komende zondag) ontdekte ik dit lied.
(Zondag zingen we het niet, hoe Zeeuws en
actueel het ook is met al die stormen in midden
Europa vandaag.)
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1 Het ijs dat smelt, het wa ter stijgt,
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de dij-ken breken. God, kom aan.
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We snak-ken naar uw schep-ping
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waar het goed is, zout en zoet is,
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aar-de om te gaan en staan.

2 Een vloed aan namen komt weer op.
Het stormt in ons. Het is zo koud.
De zee, de zee, vol leven,
heeft gegeven
en genomen,
is er één Naam die het houdt?

3 Gij dijk van een God, grens aan de zee,
rol alle tranen in uw kracht.
Bescherm, ontferm, omarm ons,
laat verdriet niet
ondergaan, maar
bij ons zijn, aan ’t licht gebracht.

Met hartelijke groet,
Anne-Gera Los



