
Liturgie  
zondag 21 april 2024 
------------------------------------------------------- 
welkom door ouderling van dienst 
(gemeente gaat staan)         
zingen: lied 209 
groet en bemoediging  
 
verootmoediging 
 
zingen:  lied 66: 1, 2 (gemeente gaat zitten) 
gebed 
schriftlezing: Ezechiel 34: 1-10 
zingen: lied 23c 

Schriftlezing: Johannes 10: 11-16 
zingen: lied 518: 4 
verkondiging 
orgelspel 
zingen: (staande, als geloofsbelijdenis):  
lied 23b: 1, 2, 5 
 
afscheid van ouderling/kerkelijk werker Anke 
Datema, 
met zingen van: Lift me up. 
 
Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen 
en zwaar mijn hart door zorgen overmand 
dan ben ik stil en wacht hier in de stilte 
tot u daar bent en reikt uw vaderhand 
 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen 
Ik ben sterk, gij draagt mij op uw schouders 
U heft mij op, tot meer dan ik kan zijn 
 
U neemt mijn hand als ik dreig weg te zinken 
U neemt mij hand en trekt mij naar omhoog 
Ik hoor uw stem vol liefde en vertrouwen 
Gij voert mij mee tot aan de hemelboog 
 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen 
Ik ben sterk, gij draagt mij op uw schouders 
U heft mij op, tot meer dan ik kan zijn 
 
gebeden 
collecte: diakonie: Colombia 
slotlied: lied 512: 1, 2, 3, 4, 5 
 
zegen, met gezongen Amen 
 
collecte bij de uitgang voor kerk  


