
 
 
Let op: deze nieuwsbrief is voor 2 weken!!! 
 
Zondag 7 april: voorganger is ouderling/kerkelijk 
werker Anke Datema. Schriftlezingen:  
1 Johannes 5:1-6 en Johannes 20: 19-23 
 
Zondag 14 april: ds R. Poesiat. (stond niet vermeld 
in kerkblad …) 
 
bloemen gingen op Paasmorgen naar: 
Fam. J.P. Thijsselink – Francke, Binnenhof 31 en 
naar diverse woon/zorg woningen in het dorp: 
- Woonzorgcentrum De Brouwerij, Tulpstraat 
- Het Gors,  Dorpsplein 28 
- ’s Heeren Loo,  Tramstraat 2 
- Zeeuwse Gronden,  Kerkstraat 65  
 
Ochtendgebed: iedere dinsdagmorgen in de kerk, 
9.00 uur. Koffie na. 
 
Leerhuis: 
8 april. Leerhuis anders kijken naar figuren uit de 
Bijbel. Thema is “Oog in oog met Jacob”. 19.30 uur 
in de Wegwijzer te Zoutelande. 
   
De Poppenspeler van Warschau 
Donderdagavond 11 april 2024 in de 
Odulphuskerk te Meliskerke de muzikale 
theatervoorstelling “De Poppenspeler van 
Warschau” 
De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede 
Wereldoorlog begint. Een tienerjongen probeert 
te overleven in het getto van Warschau. 
In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen 
zakken, vindt hij enkele handpoppen. Samen met 
zijn nichtje brengt hij die tot leven. 
 
Met zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, 
verslagen buren en wanhopige familieleden. 
Iedereen in het getto heeft het over de magie van 
die poppenspeler die niet alleen afleiding, maar 
ook troost biedt. 

 
 
Tot de jongen op een dag staande wordt 
gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen 
wordt tot een geheim leven. 
Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer 
het getto wordt ontruimd lijkt ontsnappen 
onmogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? 
Welke keuzes kun je nog maken als het er echt op 
aankomt? 
De poppenspeler van Warschau is een ontroerend 
verhaal over hoe de hoop levend blijft in tijden van 
oorlog en chaos. 
De kosten voor deze avond zijn € 10,00 p.p.  
 

De avond is georganiseerd door PKN Biggekerke-

Meliskerke in samenwerking met boekhandel De 
Boekenmolen. 
Aanvang: om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur 
 
Verdere informatie over deze voorstelling via de 

website van de boekwinkel www.de-

boekenmolen.nl/nl of via de website van de 

Protestantse Gemeente Biggekerke-Meliskerk 

https://www.pknbm.nl/. Zie ook de trailer van de 

voorstelling: https://youtu.be/aPEuYzWOppY 

 
Filmavond met broodmaaltijd. 
Zondag 14 april 2024 – filmmiddag en avond 17.00 
uur - Klimop – Koudekerke. 
De film van deze zondag is gebaseerd op de 
gelijknamige historische roman en vertelt het 
verhaal van twee halfzusjes in het achttiende-
eeuwse Suriname. Het ene zusje de dochter van de 
plantage-eigenaar en zijn vrouw, de andere 
dezelfde vader maar een slavin als moeder. 
Terwijl het ene halfzusje verbitterd raakt door het 
harde leven in de kolonie, krijgt de andere haar 
eigen kans op geluk. Kan en durft ze die te grijpen 
ten koste van haar meesteres en halfzus? 
Inloop zondagmiddag 14 april om 17.00 uur. 
Na de inleiding bekijken we het eerste deel van de 
film. Vervolgens kunt u deelnemen aan een 

Protestantse Gemeente Koudekerke 

 nieuwsbrief 14 - 2024 

richting 7 en 14 april 2024 

  

http://www.de-boekenmolen.nl/nl
http://www.de-boekenmolen.nl/nl
https://www.pknbm.nl/
https://youtu.be/aPEuYzWOppY


broodmaaltijd, waarna het tweede deel van de 
film volgt. 
Opgave om aan de maaltijd deel te nemen vóór 
donderdag 11 april bij:  
Jan Maas, tel. 0118 551527 of 06 81190566 
e-mail: jhmaas@zeelandnet.nl 
 
Welkom in de Herberg:  
Woensdag 10 april, om 12.00 uur in de Klimop.  
Voor € 7,50 kunt u deelnemen aan een gezellige 
maaltijd.  
Opgeven hiervoor kan bij Loekie Kesteloo 

Biggekerksestraat 67, tel. 0118 551424 06 of 
36049624 
e-mail: dkesteloo@zeelandnet.nl 

 
Inloopmorgen 
Woensdag 17 april bent u weer van harte welkom 
in de Klimop om 10.00 uur 
voor een gezellig praatje met een kopje koffie of 
thee. 

 
 
Terugblik: Paasmorgen begonnen we de viering 
met het zingen van Paasliederen in de tuin en het 
bidden van een oeroud gebed dat al eeuwen in de 
kerk op Pasen wordt gebeden. Na het aansteken 
van de nieuwe Paaskaars liepen we zingend de 
kerk in. Er is een opname van dit alles gemaakt en 
u kunt het terugkijken op kerkdienstgemist.nl, 
want deze (buiten)opname is aan de viering 
toegevoegd. 
 
Vakantie: volgende week zijn we een weekje met 
vakantie, vanaf 16 april, 9.00 uur hoop ik weer 
aanwezig te zijn. Anke Datema vervangt mij. 
(tel. 06-51504946 / ant.datema.on@gmail.com) 
 
Met vriendelijke groet, 
Anne-Gera Los 
 
 

 
 
 
 
 

Een gedicht over hoop 

Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling, 

en toch blijven zingen 

in het duister. 

  

Hopen is weten dat er liefde is, 

is vertrouwen in het morgen, 

is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

  

Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 

  

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden, 

en zolang zal God je 

in zijn handen houden. 
  

- Henri Nouwen 
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