
 
 

Zondag 10 maart:  
Het is de 4e zondag van de 40-dagentijd en heet 
zondag Laetare. Laetare betekent: "Verheugt u!". 
De naam is afgeleid van Jesaja 66:10:  "Verheugt 
u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die 
haar liefhebt". Deze zondag wordt ook wel Klein 
Pasen genoemd. De weken die ons naar Pasen 
leiden staan niet alleen in het teken van lijden; 
midden in deze periode belijden wij dat het lijden 
tot verheerlijking geleid heeft en dat de 
blijdschap over de verlossing de kern van het 
evangelie is. Midden in de voorbereidingstijd op 
Pasen straalt de blijdschap even door. 
 
Maar hoe heugelijk dit ook mag klinken: ik heb 
voor deze zondag een niet zo vrolijke schriftlezing 
gekozen: Marcus 14: 32-42. Over Jezus in de hof 
van Gethsemane met zijn vrienden. Jezus voelt 
zich onrustig en angstig worden: Hij weet dat zijn 
uur gekomen is en dat Hij overgeleverd zal 
worden. Hij vraagt zijn vrienden te waken terwijl 
Hij bidt. Maar hoewel ze bereid zijn, lukt het hen 
niet: ze vallen in slaap. De geest is gewillig, het 
lichaam zwak. Ik heb deze tekst niet zomaar 
gekozen; het wordt aangereikt door Bible Basics, 
het project van de kindernevendienst voor de 
veertigdagen. Elke week komt er een verhaal over 
Petrus aan de orde: hoe hij zich verhoudt tot 
Jezus op de weg van het lijden. 
“Volhouden in beproeving” is het thema van deze 
zondag. Wat helpt ons om vol te houden op 
momenten dat geloven niet vanzelfsprekend is? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overigens is er geen kindernevendienst deze 
zondag, alle kinderen zijn welkom in de 
middagdienst die speciaal op hen is gericht. We 
lezen dan hetzelfde verhaal als in de grote 
mensenkerk. 
 
Bloemen gingen 3 maart naar fam. A. Kluijfhout - 
de Visser, Middelburgsestraat 85 en mevr. 
Meeuwse, Weststraat 24 
  
Ochtendgebed: dinsdag 12 maart in de kerk, 9.00 
uur. Koffie na. 
 
Biddagcollecte 2024. (13 maart) 
In het volgende nummer van het kerkblad is 
ingesloten een verzoek tot bijdrage voor de 
biddagcollecte 2024. Van de opbrengst gaat 
38% naar de diaconie en 62% is voor de 
kerk. Deze collecte alvast van harte bij u 
aanbevolen. 
 
Gesprekskring ouderen op woensdag 13 maart, 
10.00 uur in de Klimop.  
 
Welkom in de Herberg: eten voor 7, 50 pp in de 
Klimop. Wie regelmatig aanschuift hoeft zich niet 
te melden (alleen even laten weten als u 
verhinderd bent). Wie nog niet eerder kwam kan 
zich melden bij Adrie Minderhoud 
(a3ada@zeelandnet.nl). 
 
Vespers in de veertigdagentijd 
Donderdag 14 maart 2024 is alweer de vijfde 
vesper in de veertigdagentijd in de Michaëlskerk 
in Koudekerke. Voorafgaand aan de vesper kunt u 
deelnemen aan de sobere maaltijd in de Klimop 
te Koudekerke om 17.45 uur. De vesper zelf 
begint om 19.00 uur. Opgave voor de sobere 
maaltijd graag uiterlijk dinsdag doorgeven aan 
Adrie Minderhoud: a3ada@zeelandnet.nl. 
  
Met een hartelijke groet,  Anne-Gera Los 
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