
 
 
We leven de zogenaamde stille week, 
voorbereidingstijd op het hoge feest van Pasen. 
We volgens Jezus de laatste dagen van zijn leven 
op aarde. De eerste drie dagen van de week was 
er elke avond een avondwake, de laatste drie 
dagen van de week gaan als volgt: 
 
Witte Donderdag -  28 maart – 19.30 uur 
Een dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren. 
We lezen uit Marcus 12 over Jezus die het 
Avondmaal instelt en zichzelf opoffert voor de 
bevrijding van ons bestaan van alle kwaad.  
 
Goede Vrijdag – 29 maart – 19.30 uur 
Met hulp van afbeeldingen en schriftlezingen 
volgen we biddend de weg van Jezus naar het kruis 
en zijn sterven.  
 
Stille Zaterdag – 30 maart – 19.30 uur 
Vanouds komen in de Paasnacht gelovigen samen 
om te bidden, de bijbel te lezen, stil te zijn om zo 
te gedenken wat Jezus voor onze wereld betekent. 
We lezen verhalen over bevrijding uit de bijbel. 
Wees gerust, niet de hele nacht. We houden het 
beperkt tot een klein uurtje. 
 
Paasfeest – 31 maart  
VroegopPasen – 6.45 uur 
Ik weet, het is een opgave; maar het is ook een 
prachtige ervaring: een oer-christelijke ervaring: 
paasliederen zingen als de zon opkomt. Dit jaar 
komt de zon op paasmorgen op om 7.14u. (Ik zeg 
er voor de goede orde wel bij: het wordt dan 
zomertijd!) We spreken af om 6.45u. bij de opgang 
van de duinen bij de Dishoek. Een warme jas is wel 
prettig. We lopen, door het donker (lampje mee..) 
over de steile opgang naar boven, richting 
Kaapduin, maar slaan halverwege de andere zijde 
linksaf naar de uitkijkpost op de hoogste duin. 
(Orientatietafel Dishoek, heet het op google 
Maps) Daar wachten we tot het licht  
 

 
wordt. Wanneer de zon opkomt zingen we enkele 
paasliederen. Ik neem liederen mee. 
Opgeven vooraf hoeft niet.  Vrgr Hans Neels 
 
Paasontbijt in de Klimop – 8.15 uur (NB zomertijd) 
Paasviering – 10.00 uur We beginnen buiten in de 
tuin en lopen dan met een nieuwe Paaskaars naar 
binnen. Medewerking van een ad hoc koortje en 
Ineke de Vlieger op de bugel. Na afloop voor de 
kinderen paaseieren zoeken in de tuin. 

 
bloemen gingen zondag 24 maart naar fam. 
C. Kesteloo, Brouwerijstraat 15 
 
Ochtendgebed: dinsdag 2 april  in de kerk, 9.00 
uur. Koffie na. 

Afgelopen zondag was het Palmpasen: kinderen 
liepen met een versierd kruis in optocht tijdens het 
zingen van een hosanna lied. 
 
School/kerkdiensten: op Witte Donderdag. 
om 9.00 uur de onderbouw, 10.30 uur de 
bovenbouw. Wilt u er bij zijn dan mag u boven bij 
het orgel een zitplaatsje zoeken. Beneden zijn de 
stoelen gereserveerd voor de kinderen. 
 
met een hartelijke groet, u allen een goede week 
toegewenst en een gezegend Pasen! 
Anne-Gera Los 
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