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Zondag 14 maart: Palmpasen.

Kinderen hebben deze zondag een mooie rol. Ze
versieren palmpasen-stokken met snoep en
kleuren en ze lopen in een optocht.

Net als in veel andere kerken - en aansluitend bij
de kerkelijke traditie - is er deze zondag geen
preek. In plaats daarvan wordt het hele verhaal
van delaatste dagen van Jezus’ leven voorgelezen.
We wisselen af met samenzang en muziek. (Liszt
en Lloyd Webber).

We lezen het lijdensverhaal zoals Marcus het heeft
geschreven.

Uiteraard komt ook het verhaal van de intocht
voorbij, het is immers Palmpasen. Ik zal het kort
met de kinderen memoreren.

Er is dus kindernevendienst en de diakonie
collecte in de dienst is voor een project over
Pasen van de landelijke kerk.

bloemen gingen zondag 17 maart naar Mevr.
Janny Izeboud, Dorpsplein 42

Ochtendgebed: dinsdag 26 maart in de kerk, 9.00
uur. Koffie na.

Avondwakes in de stille week

Op maandag, dinsdag, woensdagavond in de
kerk, aanvang 19.30 uur, in de kerk. Deze korte
bijeenkomsten (half uur) zijn voorbereid door
gemeenteleden. Van harte welkom.

Het thema is: Ga mee!

Graag tot ziens,

Koos Boogaard.

Paasontbijt op 31 maart. Volgende week in de
nieuwsbrief meer over de vieringen op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag, stille Zaterdag en
Pasen.

Nu alleen even aandacht voor het Paasontbijt op
zondagmorgen 31 maart.

Wie mee wil eten vragen wij vriendelijk zich even
op te geven, dan kunnen we daar rekening mee
houden bij het doen van de boodschappen.

U kan dat tot 27 maart doen bij diaken Wim
Louwerse: wimennely@zeelandnet.nl.

Het ontbijt is om 8.15 uur, in de Klimop en zal in
de vorm van een buffet zijn.

School/kerkdiensten

Vanwege corona en de verbouwing van de kerk
kon het een paar jaar niet doorgaan, maar nu
mag het weer: de jaarlijkse school/kerkdienst. Dit
jaar op Witte Donderdag. Met alle kinderen van 't
Klinket gaan we het over het Paasfeest hebben.
Op school heeft men al weken een paar liederen
ingestudeerd, er zijn kinderen die bidden en
lezen, een juf die vertelt en een domineedie alles
aan elkaar mag breien. Er zijn twee vieringen: om
9.00 uur de onderbouw, 11.30 uur de
bovenbouw. Elke bijeenkomst is gericht op de
leeftijd van de kinderen. Wie van u er bij wil zijn:
welkom! (er is altijd zitplaats boven bij het orgel,
beneden zal het bezet zijn door de leerlingen).

Met een hartelijke groet, Anne-Gera Los



