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Zondag 17 maart:

Voorganger is dhr. Ernst van Velzen, uit
Antwerpen. Lezingen uit Johannes: 15: 18-27 en
17: 1-4. Thema: ‘eervol lijden’.

Het is de 5° zondag van de 40-dagentijd en

heet Judica , naar Ps. 43, Judica me Deus, et
discerne causam meam de gente non sancta:
Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en
bedrog. Het is niet zo moeilijk in deze woorden
Jezus te horen spreken, wiens weg naar het kruis
in deze dagen onze aandacht heeft. Maar zou het
ook een bede van ons kunnen zijn? Hoe krachtig
is ons verzet tegen het onrecht ons aangedaan,
hoe bewogen zijn wij nog vanwege de teloorgang
van de goedheid in ons bestaan? Durven wij in
die kracht voor God te staan? (zie Ps. 43)

Eris kindernevendienst en de diakoniecollecte in
de dienst is voor een project in Rwanda via
KerkinActie.

Bloemen gingen zondag 10 maart naar mevr. Y.L.
Hillebrand-van der Waal, Leliestraat 10

Ochtendgebed: dinsdag 19 maart in de kerk, 9.00
uur. Koffie na.

Pastoraal beraad: om 19.30 uur in de consistorie.
(Er zijn aan betrokkenen uitnodigingen
verstuurd.)

Vespers in de veertigdagentijd

De laatste vesper in de veertigdagentijd is
aanstaande donderdag 21 maart in de Dorpskerk
in Biggekerke. Voorafgaand aan de vesper kunt u
deelnemen aan de sobere maaltijd in ‘t Klokuus
om 17.45 uur. De vesper zelf begint om 19.00
uur. Opgave voor de sobere maaltijd graag

uiterlijk dinsdag doorgeven aan Jos van Keulen:
vkeulen6@zeelandnet.nl.

Gebed, naar een oud romeins gebed, geént op de
5¢ zondag van de 40dagen tijd: (Willem Barnard)

Wij vragen van U

die meer dan macht,
die onze God zijt,
HEER!

zie om naar wie

U toebehoren

naar wie
uw dienaars en
uw kinderen zijn

dat ons bestaan

op aarde met elkaar
mag bloeien in

Uw levenslicht

en wij

op weg naar Uw
beloofde land
behouden voortgaan,
onverbasterd

Met een hartelijke groet, Anne-Gera Los



